
Het boek ‘De Openbaring van Johannes’ is een bijbelboek waarvan de inhoud niet eenvoudig is om te
begrijpen, aangezien alle openbaringen profetisch zijn weergegeven. Daarbij komt nog dat Johannes de
visioenen niet in chronologisch volgorde heeft ontvangen, waardoor het nog moeilijker is om te verstaan wat de
Heere God ons heeft willen openbaren.
De Heere God kent geen tijd zoals wij die kennen, Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid, en voor Hem zijn alle
werken vanaf de grondlegging der wereld al volbracht (Heb.4:3). Hij weet dus ook alle dingen die nog zullen
gebeuren. De profeet Jesaja profeteerde hier over: “Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van
oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben.” (Jes.46:10). En apostel Jakobus sprak eens: “Aan God
zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend.” (Han.15:18).
Bij de bestudering van het boek ‘De Openbaring van Johannes’ blijkt dat de geschiedenis van de christelijke
kerk, vanaf de eerste apostolische gemeente tot aan de jongste dag, wordt weergeven in zeven tijdvakken.
Slechts met behulp van Gods Geest kan men de diepe inhoud leren verstaan, waarbij dit boekwerk tot steun kan
zijn voor ieder christen.

Het boek is op A5 formaat en bevat 281 pagina’s. 
De verkoopprijs is € 14,30 en te bestellen via info@hazg.nl of te koop bij de Bijbel-in te Haarlem.
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